
Blood Meridian Sky


Flux-filosofie mondt uit in de gecontroleerde dialectiek met zijn vele contradicties 
tot gevolg. De twijfel slaat toe en de gemiddelde mens niet in staat om contradicties 
door te beredeneren, gevoelig voor chaos, gemak en overleving eindigt in een staat 
der “non-decision.” Deze staat wordt gelijkgezet aan het pad richting het kwaad.


Flux-filosofie - er bestaan geen absoluten, distincties, categorieën, wetten; niks staat 
vast noch is verbonden; alles is relatief en bevindt zich in een staat der continue 
verandering, beweging, chaos - verschuift ons in de richting der gnosticisme en zijn 
overbruggen van de afgrond ons voorbij goed en kwaad bewegend in de richting der  
relativisme zonder limitatie; post-moderne waanzin zonder betekenis: een absoluut 
kwaad niemandsland.


Wat de familie-bankiers-dynastieën en oligarchen verbonden aan de 4de Industriële 
Revolutie ook van plan zijn, essentieel is het doorbreken van de moraliteit van het 
individu. Logischerwijs zal de oplossing betrekking hebben op het centraal plaatsen 
van de mens, en dit beweegt onze oplossingen richting humanisme. Een “eeuwig nu” 
gelijk aan het wegrelativeren van de tien geboden, familie-eenheid, persoonlijke 
boetedoening, streven naar verlossing, ziel-volheid, lijden, de realiteit en de andere 
wereld. Humanisme, valse idolatrie. De wortel van het probleem, niet de oplossing.


De mens staat centraal in relatie tot wie? Of tot wat?


Literaire ontploffing


De “literary boom” staat gelijk aan een analyse gegrond in het bestuderen van 
literaire werken en tekstboeken met als focuspunten het begrijpen der crypto-
geschiedenis evenals wereldbeeld-kritieken. Hierbij wordt beseft, zittend, koffie 
drinkend, informatie bedelend, in onze “drive-through reading room for unusual 
suspects,” dat voor de mens macht-centralisatie als onvermijdelijk zal moeten 
worden beschouwd — de vraag is… in welke vorm? 


Aandacht zal hierbij worden geschonken aan het ontdekken van een objectieve 
standaard der waarheid en moraliteit; de structurele aanbreng van sociale cohesie, 
de versteviging van de economische motor van Nederland, beiden via het MKB, met 
tot gevolg de ontwikkeling van morele leiders (nederig, dienstbaar, persoonlijk 
verantwoordelijk, bekwaam, wijs en in het bezit der eigenwaarde).


Aanval op de logica


Het idee van continue ‘vooruitgang’ (verandering, beweging, chaos) als de “be all, 
end all” wordt beschouwd als onzinnig en brengt ons de mens die zijn eigen staart 
najaagt - daar aanhoudende evolutie functioneert in een cirkel, een wereld welk 
zichzelf als het gevolg der relativisme, determinisme en nihilisme vernietigd, en 
een wijze van leven waarin genoeg nimmer genoeg kan zijn. 


De drang naar revolutie zal de revolutionair vernietigen. Mens voorbij aan de mens; 
geslacht aan geslacht; duurzaamheid aan duurzaamheid; dit is een oneindige cyclus 
tussen de ene en de velen, beiden de rol van onderdrukker danwel diegene die 
wordt onderdrukt aanhoudend tot aan de finale revolutie: een volledige eenwording 
van “alles” (one world/love) doormiddel van de totale unificatie der tegengestelden. 




Zonnepaneel duurzamer dan boom 


Sustainable Development Goals zijn verbonden aan het rapport Limits to Growth en 
het tot stand brengen van kunstmatige tekorten: het instigeren van een 4de 
Industriële Revolutie zodat gnostische uitgangspunten zoals de popularisering der 
veganisme, depopulatie, een matriarchaat, psychedelica, libido dominandi en zelf-
actualisatie kunnen worden bewerkstelligd.


Trendrapporten volgen zal leiden tot een wereld overeenstemmend met Huxley’s 
Brave New World. Een kastensysteem zonder mobiliteit; kunstmatige-reageerbuis-
babies; publieke-private samenwerkingen en centrale banken met traceerbare 
digitale munteenheden: een transhumanistische agenda uitgevoerd terwijl eenieder 
zich onder technocratische controle bevindt. Het probleem wordt gecreëerd, de 
reactie van het publiek wordt via de media gecontroleerd, en vervolgens wordt ons 
de oplossing aangebracht (de toekomstige ficties worden opeens onvermijdelijk).


Maslow en Pavlov


Maslow’s piramide der zelfactualisatie en Pavlov’s africhting der honden toegepast 
in de vorm der beloning en bestraffing op mensen, zijn - tezamen met structurele 
toegepaste psychologische oorlogsvoering in de vorm van de ontwikkeling van een 
kunstmatige wereld, deze gestoeld op aanhoudende propaganda, publieke opinie, 
mythologie evenals symbolische toespelingen - onder andere verantwoordelijk voor 
de verslechterende staat van de wereld waarin wij leven. 


Dit vertaald zich naar zelfverering, eeuwig toenemende materialisatie, onkunde, 
filosofische koningen en koninginnen, immorele betekenisloze intimidatie, en een 
drang naar zelfdestructie. Zelfactualisatie zal ons brengen tot een wereld waarin 
diegene die niet mee doen zullen worden vervolgd; diegene die gehoorzamen zullen 
hun data verliezen aan toekomstige übermenschen en supercollectieven in een 
paganistisch pantheon (zon-vererend, universeel onverschillig, dierlijk gedrag).            


Vernietig de cultuur


Diegene die voorbij gaat aan het mens “zijn” zal voorbij gaan aan moraliteit om zich 
vervolgens te doen realiseren vast te zitten in een ‘kooi’ welke zal moeten worden 
vernietigd om vrijheid danwel waarheid danwel een perfecte staat van het ‘zijn’ te 
kunnen ervaren (deze zal echter immer buiten bereik blijken te zijn). 


Dit leidt tot het marxistische “aufheben der kultur” omarmd door BLM, Extinction 
Rebellion, LGBTQ+, Feministen, etc. en het streven naar het doen verdwijnen van 
begrenzingen om de uiteindelijke samensmelting van lichaam, geest en technologie 
met de onder technologische controle gebrachte natuur, dierenrijk en universum tot 
stand te doen volbrengen. 


Wat?


Humanisme is het beginpunt van de overweging dat wij mogelijk God zijn, danwel 
tot goden zullen moeten door-evolueren, daar de mens centraal wordt geplaatst in 
relatie tot natuur, universum en dier. Zelfverering, zelfactualisatie en zelfdestructie 
volgen superieuriteit in een wereld der continue verandering, beweging en chaos. 




De notie dat wijzelf de uitverkorene zijn, alsook dat hierop kan worden vertrouwd 
uitgedrukt in hard werken danwel opgebouwde macht en rijkdom, evenals de woke-
religieuze-agenda aangaande de dissolutie der grenzen (one-world-religion) is geen 
antwoord op de problemen van onze tijd. Christus en Boeddha zijn niet een/1 en 
dezelfde, noch inwisselbaar, noch onderdeel van het globalistische pantheon.


Niemandsland   


Wanneer er niks vast staat noch verbonden is - en wat iets is danwel niet is er niet 
meer toe doet, dan spreken we van een daadwerkelijk “niemandsland” waarin de 
logica zelf voorbij is gegaan. Dit “niemandsland” vertaalt zich naar een afgrond met 
daarin gedoogd: slavernij, tribalisme en pedofilie. We zijn van God los geraakt in een 
landschap bestaand uit Maslow’s filosofische koning en Nietzsche’s zelfdestructie.                   


De mens staat centraal in relatie tot wie.


Excerpt from Bret Easton Ellis’s Lunar Park


Bulletproof vests were on sale everywhere because scores of snipers 
had suddenly appeared. Military police-stations on every corner offered 
no solace, and surveillance-cameras proofed useless. 


There were so many faceless enemies from within the country and 
abroad that no-one was certain who we were fighting or why. Cities had 
become mournful places were everyday life was suddenly interrupted 
by jagged mounds of steel and glass and stone.


The endless CNN montages of people wandering around in the 
slowmotion days, some wrapped in American flags while the soundtrack 
was Bruce Springsteen softly singing: “we shall overcome.” 


There were too many fearful moments when the living envied the 
dead and people started moving to the country, the suburbs, anywhere. 
Cities were no place to raise a family or more pointedly, according to 
Jane, start one. So many people had lost their capacity for love. 


Jane wanted to raise gifted, disciplined, children driven to succeed 
but she was fearful of just about everything. The threat of creepers, 
SUVs (we owned one), guns, pornography, and rap-music, refined sugar, 
ultra-violet rays, terrorists… and ourselves. 


De post-post-moderne wereld na 9/11. 


